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Jaarboek 29 (2023) van heemkundige kring Het Ambacht Maldegem.  
Formaat : 16 x 23 cm. Stevig ingenaaid boek, kleurenkaft, ca. 320 pagina’s. Zoals steeds zijn de artikels rijk 
geïllustreerd met plans, documenten en foto’s. Een boek vol afwisseling en met een fraaie lay-out.

Datum van verschijnen: 
Zoals in de voorbije zes jaar zal de boekvoorstelling doorgaan in Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, Mevrouw 
Courtmanslaan 92 te Maldegem, en dit op zaterdag 20 januari 2024. Intekenaars op het jaarboek zijn daarmee 
ook de facto uitgenodigd op de boekvoorstelling. De schikkingen zullen ook via weekblad Vrij Maldegem worden 
meegedeeld.
  
Prijs van het boek bij intekening tot 10 januari 2024: 22 euro. 

Een tijdige overschrijving op de rekening 979-9593939-62 (IBAN BE 51 9799 5939 3962,  BIC ARSPBE22) van 
Het Ambacht Maldegem, garandeert u het bezit van de uitgave. 
Intekenaars van buiten Maldegem die hun boek niet komen afhalen, danken we voor een supplement van 7 euro 
voor verzendingskosten.

>>> Wij raden ten zeerste aan vooraf in te schrijven ! <<<

>>>>> Gebruik bij voorkeur bijgevoegd overschrijvingsformulier <<<<<
of neem de gegevens ervan over voor een digitale overschrijving

of bezorg het bedrag aan een bestuurslid van Het Ambacht Maldegem

ADEGEM         Walter Notteboom, Prins Boudewijnlaan 10, walter.notteboom@skynet.be  Tel. 050-711903
                Jozef Dobbelaere, Weide 4
  Hugo Notteboom, Prins Boudewijnlaan 9B
  Marc Maeyens, Oude Weg 48

MALDEGEM Ilse Bruggeman, Krielstraat 3
                           William De Decker, Lampertheimlaan 9, secretaris
                           Eugeen De Lille, Molenberg 19a        
                           Marc De Schinkel, Speyestraat 34, penningmeester
                Lieve Staelens, Speyestraat 34 
                Rudi Longueville, Speyestraat, 69 i 

DONK             Koenraad De Ceuninck, Sint-Jansherenplein 7
                         André Van Hauwenhuyse, Heirweg 15

KLEIT         Dominique Van Wijnsberghe, Kleitkalseide 180

MIDDELBURG    Marc Martens, voorzitter, Schorreweg 15, marcpjmartens@hotmail.com. Tel. 050-715567

 
Heemkundige jaarboeken van HET AMBACHT MALDEGEM nrs. 3, 4, 8 en de nrs.11 (2005) tot en met 28 (2022), 
behalve 14 en 22, zijn nog beschikbaar. Bestellen kan door overschrijving op de rekening van het Ambacht: 15 € 
voor de nummers die online te raadplegen zijn via de website van Het Ambacht, 20 € per exemplaar voor de nrs. 16 
(2010) tot en met nr. 26 (2020), 23 € voor de nrs. 27 (2021) en 28 (2022).

Vergeet niet bij uw bestelling het gewenste nummer te vermelden.

De website ambachtmaldegem.be geeft informatie over de inhoud van de  jaarboeken. De nummers 1 tot en met 
15 kunnen er digitaal gelezen worden.
Onze leden kunnen gratis deelnemen aan een reeks van zes voordrachten over historische onderwerpen, op 
zondagvoormiddag op diverse locaties in het Meetjesland. Voor data en informatie zie de website. Ook de 
gebruikelijke daguitstap naar een stad of streek met interessant historisch verleden hopen we in september 2024 
opnieuw te kunnen organiseren.



Voor de negentwintigste keer presenteert heemkundige kring Het Ambacht Maldegem u zijn 
jaarboek, met zoals steeds een keur van artikels over het gedenkwaardige verleden van

Adegem, Maldegem en Middelburg

29ste Heemkundig Jaarboek 
2023

1. Vooraf

2.  Eugeen De Lille: Linotypes De Lille - Froedure
 Marc Martens: en het brandglasraam met Sint-Elooi.
 Vorig jaar werd het bedrijfsgebouw van Linotypes De Lille - Froedure, nu Delbo bvba aan het 

Stationsplein te Maldegem opgeknapt, wat meteen goed was voor een nominatie voor de Onroerend 
Erfgoedprijs 2022. Het gebouw is het raakpunt van drie generaties De Lille, actief in de grafische 
sector.

 Boven de toegangsdeuren zit een groot brandglasraam met voorstelling van Sint-Elooi, patroon van 
de metaalbewerkers. Het Ambacht sponsorde de restauratie van één van de twaalf panelen van dit 
kunstwerk van de hand van Camiel Annys.

3. Toon De Meester: Verwantschap, een duwtje in de rug voor de carrière van Pieter Bladelin?
 Terwijl de levensloop en de carrière van de stichter van Middelburg vrij goed bekend zijn, bleef het 

aspect ‘verwantschap’ met andere Brugse families tot nu toe onderbelicht. Daar brengt dit artikel – met 
enkele verrassende vaststellingen! –  verandering in. Verwantschappen, die wellicht Bladelins opgang 
van een stedelijke naar een vorstelijke carrière zeer ten goede zijn gekomen.

4.  Ronny Debbaut: De Sint-Barbaragilde van Middelburg
 Naast een Sint-Sebastiaans- en een Sint-Jorisschuttersgilde, bestond in Middelburg een tijdlang ook een 

Sint-Barbaragilde, die de kolveniers of haakbusschieters verenigde. Uit een  octrooi, in 1616 verleend 
door de aartshertogen Albrecht en Isabella, blijkt dat de gilde haar oorsprong heeft in Aardenburg, waar 
ze al in 1561 een vorstelijke keure had bekomen. 

5.  Marc en Jozef Sierens: Opnieuw een Populierken in Adegem.
 Tot 1942 was er in Adegem een gehucht, doorsneden door één wegel, dat Populierken heette. Het 

moest verdwijnen bij de aanleg van het oorlogsvliegveld. Op grond van vermeldingen in oude 
bevolkingsregisters en in lokale bladen, wisten de auteurs te bekomen dat de naam Populierken werd 
toegekend aan een fietspad op het nieuwe industrieterrein, niet ver van zijn oorspronkelijke ligging.

6.  Jozef Dobbelaere: De Regimenten 7de Jagers te Voet en 1ste Karabiniers vochten in mei 1940 in 
Adegem

 Aan de voorzijde van de kerk van Adegem bevinden zich twee gedenkplaten die herinneren aan 
het heldhaftig optreden van Belgische soldaten in mei 1940 aan het Schipdonkkanaal, grondgebied 
Adegem. In 1962 werd een gedenkplaat geplaatst ter ere van de Karabiniers (1ste en 3de regiment) en 
in 1975 een ter ere van het 7de Regiment Jagers te Voet. De inbreng van het regiment 3de Karabiniers 
was beperkt, het was een kleine eenheid en had geen gesneuvelden. Daarom komen ze bijna niet aan 
bod in dit artikel. Soldaten van de Karabiniers vochten in de zone tussen Raverschoot en Veldekens, 
soldaten van het 7de Jagers te Voet in de zone Balgerhoeke tot Raverschoot. Er wordt gedetailleerd 
aandacht besteed aan de gevechten, vooral op 26 mei 1940.

7. Walter Notteboom en Jozef Dobbelaere: Soldaten van het 7de Jagers te Voet en 1ste Karabiniers 
gesneuveld in mei 1940 in Adegem

 28 mei 1940: de wapens zwijgen. Het is het einde van de Achttiendaagse Veldtocht. In de dagen die 

volgen worden 85 gesneuvelden opgehaald in de zone westwaarts van het Kanaal van Schipdonk. 
Ze worden voorlopig begraven voor de kerk van Adegem. Familieleden worden uitgenodigd voor de 
identificatie; vrij vlug volgt voor de meesten de repatriëring naar hun plaats van herkomst. Adegem sluit 
de getroffen families in de armen en zorgt voor een warm onthaal bij de herdenkingen in de volgende 
jaren. Voor de 22 ‘blijvers’ wordt een ereperk opgericht. Met als bron het door veldwachter Albert 
Notteboom gerealiseerde gedenkboek ‘De gesneuvelden in de meidagen 1940’ worden allen die hun 
leven gaven in beeld gebracht.

8.  Marc Martens: De vrijheidsboom onteerd te Middelburg, 1795.
 Onder het Frans bewind moest op elk gemeentelijk marktplein een vrijheidsboom geplant worden. Rond 

die boom werden ceremonies gehouden, werd er gedanst, werden eden gezworen… Het neerhalen van 
de vrijheidsboom te Middelburg en hem beroven van de muts die zijn top sierde, was dan ook zoiets als 
een heiligschennis.

9.  Marc Martens: Middelburg bij Maldegem? Nee, bedankt. Liever met Heille.
 Zowel onder Frans bewind als tijdens de Hollandse Tijd drong de overheid aan op het fuseren van 

gemeenten. Een voorstel in 1829 om Middelburg bij Maldegem te voegen werd fel afgeweerd; 
Middelburg omarmde daarentegen Oud-Heille, het dorp waarmee het een eeuwenoude, als het ware 
natuurlijke band had.

10. André Van Hauwenhuyse: Het Leven van Theophiel Goossens (1860-1950), de laatste ‘kloefkapper’ 
van Donk - Deel 2

 … belicht het leven van Theophiel na de Eerste Wereldoorlog en biedt tegelijkertijd inzicht in het 
rijke verleden van Donk. Het introduceert niet alleen de geestelijken, notabelen en dorpsfiguren van 
die tijd, maar ook Donkse ambachtslieden, zoals de getalenteerde wagenmakers Diet en de bekwame 
smeden Dhoore. Daarnaast wordt een deel van het opmerkelijke levensverhaal van pastoor D’Haese en 
zijn 50-jarig priesterjubileum levendig beschreven. Het laat de lezer kennis maken met de sfeervolle 
herbergen, de gracieuze Klopperdansers, de gepassioneerde toneelspelers en hun aanhang, die de 
gemeenschap verbonden met hun creativiteit. Het artikel biedt een inkijk in de Donkse kermissen 
met wieler- en voetbalwedstrijden, en de enthousiaste supporters die deze evenementen tot leven 
brachten. Het blikt kort terug op het sprankelende eeuwfeest van 1930 en het ontroerende afscheid 
van een inspirerende figuur, meester Camiel De Sutter. Door enkele typerende passages uit zijn boek 
‘Kriekperen’ te citeren, eren we meester-verteller Astran - August Raeman.

11. Hugo Notteboom: Het Hof ter Vloten
 In het noorden van Maldegem, rechts van de Aardenburgkalseide, over de betonnen Strobrug, ligt 

een uitgestrekte landerij, eertijds Goed ter Vloten genaamd. Het goed grensde met de noordkant aan 
Nederland en met de zuidkant aan het Goed van Vake, dat zelf met zijn zuidkant aan de Lieve paalde. 
Deze twee eeuwenoude hoeven zijn ondertussen allang verdwenen, wat bleef is landbouwgrond.

 De geschiedenis van Ter Vloten, waarvan de naam reeds in 1300 wordt vermeld…

12. Marc Martens: Deken Kerremans op kerkvisitatie in Maldegem, 1691-1714
 De uitvoerige verslagen die deken Kerremans opmaakte over zijn jaarlijkse visitatie aan de kerk van 

onder meer Maldegem, brengen ons veel bij over de toestand en uitrusting van het kerkgebouw en over 
het parochiale leven in de periode 1691-1714.

13. Lutgarde De Roo: 50 jaar Ferm Donk

14. Piet Blomme: 50 jaar jeugdherberg Die Loyale 

15. Jozef Dobbelaere: Nieuws uit Adegem, Maldegem en Middelburg - een kroniek van 100 jaar geleden
 Onder meer de viering van 50-jaar aanwezigheid van de Zusters Maricolen in Maldegem en de 

inhuldiging van een nieuwe brug over het Leopoldkanaal in Strobrugge komen aan bod.

16. Etienne Dhont en Marc Martens: In memoriam Jeroom Van Maldeghem
...


